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VOORWOORD:

Het jaar 2004 loopt alweer af en terugkijkend
op een gezellig jubileumjaar zien we ook nog
dat ons ledental is gestegen tot boven de
honderd.

De belangstelling voor de historie schijnt te
groeien. En niet alleen bij de inwoners van
Qosterhout en Slijk-Ewijk maar ook bij de
gemeente Overbetuwe. De Historische Kring
heeft dit jaar namelijk ook nog meegewerkt aan
het z.g. gemeentelijk erfgoedplan, dat als
onderlegger gaat dienen voor komende
beleidsplannen. Dat betekent bijvoorbeeld dat
de gemeente voor het ontwikkelen van
bouwprojecten rekening houdt met de te
verwachten archeologische en
cultuurhistorische waarden. Dat werd ook hoog
tijd want tot nu toe werd er lustig op los
gebouwd waarbij in het gunstigste geval de
bouwondernemer haastig onderzoek toeliet.

Je kunt niet alles bewaren maar het is absoluut
niet meer van deze tijd om onverwachte
vondsten of andere elementen die van historisch
belang zijn zonder enige vorm van onderzoek
onder te schoffelen, ook al is het economisch
belang nog zo groot. Op die manier is er al te
veel verloren gegaan.

Daar lijkt met het erfgoedplan verbetering in te
komen en we zijn dus blij met dit initiatief van
de gemeente Overbetuwe. ;

Maar aan het begin van ditzelfde jaar werd door

dezelfde gemeente aangekondigd dat de
subsidiekraan met ingang van 2006 wordt
dichtgedraaid, althans tot druppelniveau. Nu
kwam er toch al niet zo 'n spetterende straal
onze kant uit, maar goed, een stukje huur van de
werkruimte was er wel mee betaald.

Omdat die huur en ook de kosten van het
Jjaarboek Terugblik steeds hoger worden terwijl
de gemeente ‘de room ientrek’, om het maar
eens in goed betuws te zeggen, zijn we
genoodzaakt m.i.v. 2005 tot
contributieverhoging over te gaan. Hierover
kunt u meer lezen in het verslag van de
ledenvergadering, wat in deze nieuwsbrief is
opgenomen.

Verder wensen wij u natuurlijk gezellige
feestdagen en een gezond 2005 toe.

Het bestuur.
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AGENDA

-zaterdag 18 december: tentoonstelling ‘de
Bataven’ Valkhofmuseum Nijmegen.
-zaterdag 12 februari: stadswandeling door
middeleeuws Arnhem.

-dinsdag 12 april: Excursie naar het Nationaal
Museum Verpleging en Verzorging in Zetten.

Bij de stad deling in Arnhem by ken we mi kelders

CONTRIBUTIE

Willen de leden die hun contributie over 2004
nog niet hebben voldaan heeft dit met het oog
op het af te sluiten jaar zo spoedig mogelijk
over maken?

M.i.v. 2005 wordt de jaarlijkse contributie met
€ 3,50 verhoogd. Het lidmaatschap bedraagt dan
€ 17,50. Als er ook huisgenootleden zijn wordt
het € 22,50.



Verslag ledenjaarvergadering gehouden op 26 oktober 2004.

Aanw, 14 leden. Afw.mk.: H. van Leeuwen, E. Leenders en W_ de Nijs.
Dhr. Coopmans zal de voorzitter vervangen en opent de vergadering met enkele huishoudelijke mededelingen en t
het jubilcumjaar.

Mededelingen:

Dit jaar kon de grote excursie niet doorgaan maar die staat volgend jaar weer op het programma.

In 2005 is het 60-jarig bevrijdingsjubileum en in dat kader organiseert de werkgroep 2° wereldoorlog in mei een
tentoonstelling in Slijk-Ewijk. Verder gaan we werken aan een boekje over Slijk-Ewijk en het streven is om dit ook volgend
Jjaar te laten uitkomen. Dat zou aardig zijn omdat het er naar vitziet dat dit dorp aktiviteiten gaat ontwikkelen ivm het 1150-
Jarig bestaan. Binnenkort zal bekend worden of er in Slijk-Ewijk cen feestoomité o.1.d. wordt opgericht.

De voorzitter bedankt de heren Jos van Doorn en Gé Bemns en mevr. Merel Coopmans voor hun medewerking aan het
Jjubileumjaar en laat dit vergezeld gaan van ¢en envelop met inhoud.
Ons led: | is de 100 gep d, nu 102 betalende leden. A bedrijf van Kleef uit Oosterhout meldde zich als

100° lid. De heer van Kleef ontvangt een jaar gratis lidmaatschap.

Verder declt de voorzitter mee dat de gemeente Overbetuwe werkt aaneenzg erfy i dplan voor en
archoologue, er komt een overzicl de g o.a.b ijzigi aan kan toetsen. E.c.a. is tot
stand g n.a.v, de ver de tempelvondst op > Westeraam in Elst.

De gemccntc werkt ook aan cen A]gemcne Plaatsel l_|ke Verordening inzake het detectorverbod. Voor de historische
vcrmng;ngcn wordt hierop een uitzondering De igi van Elst en Oosterhout werken momenteel aan

voor der met een d gezocht mag worden. Het huishoudelijk regelement zal hicrvoor aangepast moeten
worden. De voorzitter noemt ook de werkgroep Zetten maar ondanks het feit dat deze werkgroep ook onder de gemeente
Overbetuwe valt zijn hierover geen kontakten geweest.

Verslag vorige vergadering 9 okt. 2003: Geen opmerkingen.

Ingekomen stukken:
We krijgen rtgclmmg en steeds meer nieuwsbladen over cultureel erfgoed. Verder de gebruikelijke nieuwsbladen van
zuster igingen en andere i ies. Deze zijn te lezen of te lenen in onze bibliotheek.

Dit jaar is de bibliotheek vitgebreid met 10 nicuwe boeken en rapporten. Welke dat zijn staat in Oud Neis van scptember
2004,

Verslag secretaris:

De secrctaris leest voor wat de aktiviteiten dit jaar zijn geweest. De voorzitter vult aan dat het inventariseren van de
monumentale grafzerken een vraag was van de monumentencommissie.

Dit project loopt nog maar de commissie heeft haar-waardering vitgesproken over de wijze waarop wij dat gedaan hebben en
de voorzitter hoopt dat de gemeente ook financieel haar waardering wil laten blijken omdat er misschien beknibbeld gaat
worden op de subsidie.

Verslag penningmeester: geen opmerkingen.

Verslag kascommissie: de heer GE€ Bems deelt ook namens de heer de Nijs mee dat de penningmeester degelijk werk heeft
geleverd. Het innen van de contributic voor het eind van het boekjaar blijft cen probleem. De commissie geeft het bestuur
advics om het innen van de contributie via bankopdrach een machtiging of automatische afschrijving te laten lopen. Het
bestuur zal zich hierover beraden.

Gé Berns is afredend, er moet ¢en nicuw lid benoemd worden maar niemand meldt zich. Gé wil het volgend jaar nog wel cen
keer doen en het bestuur neemt contact op met Wim de Nijs.

Contributieverhoging:

Het bestuur stelt een verhoging voor van € 1,50 per jaar m.i.v. 2005 en als het nodig mocht blijken later nog eens een
verhoging omdat we nog niet weten of de subsidiekraan wordt dichtgedraaid. Deze subsidie dekt een klein deel van de huur
van de werkruimte. De aanwezige leden vinden dat het beter is om in een kecreen verhoging in te stellen cn nict in twee
stappen. Gcnmdckoslmvanhdjaarbod('l‘emgbhkmde kerheid over bsidi maghet" hay
best € 17,50 per jaar worden. Als er huisgenootleden zijn dan wordt het € 22,50. De vergadermg stemt unaniem in.

Bestuursverkiezing: de heren Hans van Lecuwen en Eef Leenders zijn aftredend. De heer Leenders is nict herkiesbaar
wegens drukke werk heden. Hij kan de boekhouding en de ledenadministratie blijven doen tot er vervanging is. De heer
van Leeuwen is herkiesbaar. We zoeken dus dringend nicuwe bestuursleden. Helaas meldt zich niemand ter vergadering.

Rondvraag:

-Mevr. Elly Jansen vraagt of de bladzijden van Oud Neis genummerd kunnen worden. Wordt toegezegd.

-De voorzitter doet een oproep aan de leden om onze werkruimte eens te bezoeken. Die is iedere donderdagavond van
20.00u. tot ca. 23.00u. geopend.

'



-De secretaris doet een oproep aan de leden, als zij dan toch naar onze werkruimte komen, om ideeén in te leveren voor Oud
Neis. Dat kan zijn van familiconderzock tot een oud verhaal over gebeurtenissen in Qosterhout of Slijk-Ewijk. als het maar
over de geschiedenis van de streek gaat. :

Om 20.45u. sluit de voorzitter de vergadering en inmiddels zijn in totaal 22 geinteresscerden aanwezig voor de lezing van de
heer Groos over ‘Heldendichten, plaatsnamen en een veldslag bij Nijmegen’.

Naar aanleiding van een in Scandinavié g den heldendicht, of epos, verklaart de heer Groos een aantal nederlandse
plaatsnamen, woorden en begrippen die terug te voeren zijn tot het oud germaans.

Het heldendicht bezingt een veldslag uit het jaar 523, waarbij de Noormannen met behulp van hun held Bearwulf het volk
van de Hetware verslaan. Deze veldslag en de hoofdburcht van de Hetware (= hoedendragers) moeten we volgens de heer
Groos in de buurt van Nijmegen zocken. Tot slot draagt hij vol overgave het heldendicht in de oorspronkelijke taal voor en
neemt hij nog uitgebreid de tijd om de vele vragen te beantwoorden.

Verslag van de aktiviteiten over de periode 10/2003 tot 10/2004.

9 oktober 2003, dorpshuis Beatrix: in het kader van het Jaar van de Boerderij een lezing georganiseerd met als
onderwerp ‘locale boerderijen en boerderijtypen in de Betuwe® door de heer F. Hoogveld. 55 aanwezigen.

22 november, dorpshuis Oosterhout: deelname aan de vrijwilligersbijeenkomst.

Maart 2004: er wordt een jubileumcommissie gevormd door F. Spaan, G. Berns, J. van Doorn en 1. van Druten
voor de aktiviteiten tijdens het jubileumjaar van onze Kring in 2004.

De tovenares van Qosterhout zal bij de diverse aktiviteiten de rode draad zijn. Gedacht wordt aan een
jubileumuitgave van Oud Neis, een overzichtstentoonstelling, een legendetocht en een blijvende herinnering aan
het jubileum in de vorm van een beeld waarbij de tovenares een hoofdrol speelt.

2 maart, dorpshuis Beatrix: diapresentatie ‘mc ten in de g Overbetuwe’ door de heer J. Zwartkruis
en mevr. I. van Druten. Ca 42 aanwezigen.

April: gewerkt aan de jubileumkrant van Oud Neis. Huis aan huis verspreid in Oosterhout en Slijk-Ewijk.
Tegelijkertijd heeft een kleine wervingsaktie 11 nieuwe leden opgeleverd.

24 april, dorpshuis Oosterhout: opening jubileumjaar en over telling. Ca. 65 aanwezigen, de

tentoonstelling duurde twee weken, werd redelijk bezocht.

Mei: op verzoek van de g lijke issie gewerkt aan inventarisatie van monumentale
grafstenen op de begraafplaatsen van Oosterhout, Slijk-Ewijk en Valburg.

Juni: een computer gekregen van de heren Leenders en Donders, bovendien een printer van mevr. van Veen.
Legendetocht georganiseerd.

26 juni: per fiets de legendetocht gereden tussen Oosterhout en Loenen m.m.v. de historicus Ferdinand van
Hemmen en de tovenares van Oosterhout. 42 deelnemers.

Juli: de heer Frans Spaan heeft een verrassende heksentoer verricht, onze werkruimte schoongemaakt en alles
van een nieuwe verflaag voorzien, zelfs de kraan is geschilderd.

Afscheid genomen van onze voormalige penningmeester Ruud Donders. Hij vertrekt uit Oosterhout maar blijft
wel lid van onze Kring.

14 augustus: deelname aan de zomermarkt in Slijk-Ewijk, de belangstelling voor onze kraam neemt jaarlijks toe.
Augustus: de heer Frans Spaan heeft een artikel geleverd voor het jaarboek Terugblik.

Het gehele jaar archiefstukken getranscribeerd voor onderzoek dijkverzwaring Opheusen.

Vier maal Oud Neis uitgegeven, twee maal informatie gezocht voor nieuwe inwoners over oude panden,

meegewerkt aan het erfgoedplan en het detectorbeleid van de g en voor Staatsbosbeheer gewerkt aan
historische informatie over Loenen en wandelroutes uitgestippeld.

Dit jaar zijn in totaal 18 nieuwe leden bij gekomen, nu 102 betalende leden.



Op stap met de Historische Kring.

De huidige Betuwenaar stamt allang niet
meer af van de Bataven, sterker nog, de
kans is heel groot dat de hedendaagse
Betuwenaar niet eens uit de Betuwe komt.
Hoe zat dat met die Bataven, de bewoners
van het Insula Batua, het eiland Betuwe?
Wat was dat voor een volk en hoe leefden
ze?

Ga mee kijken in het Valkhofmuseum in
Nijmegen. Tot 9 januari is daar nog de
tentoonstelling over de Bataven te zien en
op de valreep hebben we nog een
rondleiding met een gids kunnen boeken.
We verzamelen op zaterdag 18 december
om 11.45u. voor het museum (dat grote
glazen gebouw bij het Valkhof). De
rondleiding duurt ongeveer een uur.

Het minimum aantal is 12 deelnemers. Dan
zijn de kosten € 9,- p.p. inclusief gids en
entree. We hopen toch minstens op een
groep van 15 personen, ook omdat we dan
korting krijgen. Dan wordt het € 6,50.

Als u de tentoonstelling met uitleg van een
deskundige wilt zien, moet u zich opgeven
voor vrijdag 10 december bij het
secretariaat van de Historische Kring.

Nog twee excursies. .

Op zaterdag 12 februari verzamelen we om
13.30u. bij de grote Eusebiuskerk in
Arnhem om eveneens onder begeleiding
van een deskundige een rondwandeling te
maken door historisch Arnhem. Hierbij
brengen we een bezoek aan een aantal
gerestaureerde middeleeuwse kelders. De
wandeling duurt twee uur maar halverwege
zal best ergens een kopje koffie te
verkrijgen zijn. Kosten excursie € 4,50.
Hiervoor kunt u zich ook alvast melden bij
het secretariaat, dan kunnen we de
groepsgrootte al een beetje inschatten.

Op dinsdag 12 april bezoeken we het
Nationaal Museum voor Verpleging en
Verzorging in Zetten. We proberen

hiervoor nog een deskundige te regelen om
zo alles aan de weet te komen over 150
jaar verplegen en verzorgen in Nederland.
We verzamelen om 13.30u. bij het
museum. Adres: ‘Het Witte Huis’,
Stationsstraat 27 in Zetten. In verband met
de groepsgrootte moet u zich wel even
opgeven bij ons secretariaat (zie colofon).

Slijk-Ewijk bestaat 1150 jaar in 2005.
Het is al een lang gekoesterde wens van
onze Kring om een historisch boekje over
Slijk-Ewijk en Loenen te maken en dit leek
ons een mooie aanleiding om dat nu
eindelijk eens te doen. Voor de jongste
geschiedenis van het dorp doen we een
oproep aan iedereen die ook maar iets met
Slijk-Ewijk of Loenen te maken heeft
gehad. Hebben uw ouders ooit verteld over
hun schooltijd in Slijk-Ewijk, de
tabaksteelt, het pakhuis, bootje Bos, de
loswal, de kermis, de baron van Loenen, de
veldwachter, de dokter? Zijn er nog foto’s
van? Of van het oude dijkmagazijn
tegenover de kerk, de weegbrug aan de
dorpsstraat, kleine arbeidershuisjes of de
winkeltjes in het dorp? Kijk eens door uw
fotoalbums, vooral ook die van uw ouders.
Een gezellig klusje voor de winteravonden
als er niks op televisie of op internet is.
Mocht u iets vinden, bel of mail het
secretariaat (zie colofon).

Kadootje voor de feestdagen?

Er zijn nog een aantal fotoboeken Verleden
en Heden te koop, vol historische en
hedendaagse foto’s uit Qosterhout, Slijk-
Ewijk en Loenen (€ 18,-). Of wat dacht u
van een verjaardagskalender, eveneens met
historische afbeeldingen (€ 5,-). Bel of
mail het secretariaat. U bent op de
donderdagavonden ook welkom in de
werkruimte van de Historische Kring bij
het dorpshuis van Oosterhout (zij-ingang).



Enige tijd geleden werden we door de heer Teun Versluis van de werkgroep Zetten gewezen op een alleraardigst
verhaaltje over Bertus Rijndertse die het grootste deel van zijn leven als koster een twee-eenheid vormde met het
kerkje van Slijk-Ewijk. Bertus overleed in 1992.

Het verhaaltje komt uit de bundel “Verhalen uit de pastorie’ en werd geschreven door Casper Honders.

Casper Honders was van 1954 tot 1959 dominee in Slijk-Ewijk en begon in 1963 als wetenschappelijk
medewerker aan de Universiteit van Groningen waar hij later hoogleraar werd. Daarnaast bleef hij nog
regelmatig werkzaam als predikant.

‘Verhalen uit de pastorie’ werd op initiatief van Nel Honders- Tichelaar en haar kinderen in eigen beheer

i . Met ing van de erven Honders mochten we onderstaand verhaaltje uit de bundel publiceren.
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We lezen in het voorwoord:

Casper hield van mooie verhalen. Van een sterk verhaal. Eén waarin stiltes vielen. Waarin de
emotie van een enkeling voelbaar werd.

Hij hield van verhalen die lieten zien hoe menselijk we, als het erop aan komt, eigenlijk
allemaal zijn.

De verhalen die nu voor u liggen zijn in de periode van 1992 tot 1994 verschenen in het
Groninger Kerkblad onder het pseudoniem Theo Heus; allemaal, op twee na. Hij wilde niet
dat die gepubliceerd zouden worden tijdens zijn ziekte.

Qoit heeft hij zich laten ontvallen dat het misschien aardig zou zijn om de verhaaltjes te
bundelen.

Het is een boekje geworden ter nagedachtenis aan Casper Honders.

Het zou hem zeker plezier gedaan hebben.

BERTUS

Bertus Rijndertse is overleden. Ik hoorde het van zijn huidige dominee, een oud-student van
mij uit Groningen. Dan had ik toch twee weken geleden, toen ik van hem hoorde dat Bertus in
het ziekenhuis in Nijmegen lag, meteen naar hem toe moeten gaan. Nu pas hoorde ik dat hijf
een week geleden al begraven is. Ze wisten toch m’n adres?

Bertus. — Dan denk ik aan de Betuwe. We hadden daar een pastorie met een marmeren gang
van twaalf meter en met twaalf kamers. Over getallensymboliek gesproken. Wat een huis! Wat
een tuin! Vijftig meter van ons vandaan woonde Bertus, de koster en doodgraver.

Met z’n vader, de pastorie-tuinman. Met z'n broer, ongetrouwd en z'n zuster, wel getrouwd.
Bertus was vrijgezel. Altijd geweest, altijd gebleven. Hij had genoeg aan zichzelf. Meer dan
genoeg. Al was er wel een soort gezoem in het dorp. Bertus was kind aan huis op de hofstee
van Jans en Annie. Hij was op de freules gesteld. Zij op hem. Zo (buiten)gewoon was dat.

Toen de verhuiswagen vanuit onze vorige gemeente boven aan de dijk stond begon het al. De
eerste de beste dag in de nieuwe g te. Het regende pijpestelen. En alle spullen moesten
van boven aan de dijk de afrit naar beneden gedragen worden. 't Was één en al modder maar
wij zagen helder hoe mooi het allemaal worden zou als deze barre verhuisdag achter ons zou
liggen. Hulp was er genoeg, gelukkig. Een paar ouderlingen, een paar diakenen, en Bertus
natuurlijk.

Ze deden wat ze konden. De dominee zou vanaf de eerste dag merken en weten dat, om het zo
maar te zeggen, de kerkeraad achter hem, ja nadst hem stond.

Maar om een uur of elf kregen we allemaal zin in koffie. Mijn vrouw voorop. Als een
volleerde agente stond ze binnen in de pastorie alle bi delende belstukken naar
de goede kamers te wijzen.




Het keukengerei was er nog niet. Hoe moest dat? — Ze nam me apart en zei: “nou zitten die
mannen net even in de schuur uit te rusten, vraag eens aan de koster of z'n vrouw ook een
pannetje voor me heefl, dan kan ik wat opzetten”. Het lot viel op Jona, ze zagen in de schuur
hoe ik uit de pastorie kwam, de regenjas over me heen. — Dat was dus de nieuwe dominee.
Qok maar een mannetje van niks, zag je ze denken. Maar ‘k hield me goed en zei tegen
mezelf: “Vader, je hebt wel voor hetere vuren gestaan!” Waar ik precies aan dacht — een
theologisch tentamen b.v.? — vertelde ik er op dat moment niet bij. Maar 't was waar, er
hadden, vooral in de studentenjaren, wel een paar steviger vuurtjes gebrand.

Ik deed de deur van de schuur open. Ze keken me allemaal aan. Zeg maar, dominee, wat je
zeggen wilt. We zijn bar nieuwsgierig. Nu dan: “Koster, o ja dat bent u, mijn vrouw vraagt of
uw vrouw misschien een pannetje voor haar heeft, dan kan ze koffie gaan zetten.”

- Doodse stilte. Bertus keek eerst even in 't rond, bij iedereen langs (hij sprak tenslotte ook
een beetje namens alle aanwezigen) en zei toen, met een lichte twinkeling in z'n ogen:
“dominee, een vrouw heb ik niet, maar een pannetje kunt u van me krijgen. "

Dat was Bertus. Het gelach van de mannen in de kring was homerisch, met vele verschillende
schakeringen erin. Als ik eraan denk hoor ik het nog precies. In een blik van verstandhouding
lieten ze trouwens wel merken: jij, beste dominee, kunt er ook niets aan doen. Het is pas je
eerste dag hier. Je weet nog niet dat Bertus niet getrouwd is. En je weel ook niet wie Bertus
is. Maar hier heb je hem nu meteen gezien en gehoord. Als je een beetje dominee bent (we
zien het er nauwelijks van af) dan vergeet je dit moment nooit.

Een beetje dominee, die ik was, ben ik het ook nooit vergeten. En zeker nu kwam het weer
boven. Bertus, vorige week al begraven. Een ander groef zijn graf. En ik ben niet meer bij
hem geweest.

Bertus was koster. Dat wil zeggen, zijn broer was eigenlijk koster geweest. Maar die was als
soldaat in de oorlogsdagen, mei 1940, omgekomen. Bertus was dus een soort leviraats-koster
(voor dat woord lees Deuter. 25:5-10), hij nam uit piéteit tegenover z’n broer het kosterschap
waar.

Aan het eind van vrijwel iedere middag liep ik de vijflig meter van de pastorie naar het
kostershuis, en weer terug. Om in een emmertje melk te halen. Bertus melkte een paar koeien.
En dan spraken we over koeien en kalven, over dieren en mensen, over de Waal en de baron,
over kersen en pruimen, over incest en suicide, al gebruikten we die laatste woorden niet.
Veel over vroeger. En soms iets over God. Altijd op een manier dat je aan een paar woorden
wel genoeg had. Dan keek hij je aan: je bent toch dominee? Die oude dominee de Jagher zag
er echt als een dominee uit! Hebt u nooit een hoed op, dominee?

In ieder geval vond hij wel dat je een paar dingen van hier, van tussen de rivieren, gewoon
welen moest, anders stond je zo maar voor schut. — Het waren influisteringen als van een
engel. Voorzichtig en met respect, ingetogen en met veel humor. Niks geen mooie sterke
verhalen om indruk te maken. Nee, de koster-doodgraver was een echte pastor. En ik zelf
werd dan van de weersomstuit een soort goedwillende hulp-koster.

Laten we het zo zeggen: hel pastoraat zat ergens tussen ons beiden in. Bertus hoorde alles en
zag alles. Maar liet niet alles los. ledereen in het dorp wist dat. Als een geheim een geheim
bleef, dan lachte hij alleen wat. En ging verder.

Toch hebben we beiden, zo rond vijf uur in de namiddag, ik met m'n emmertje in de hand, op
den duur het dorp wel helemaal in kaart gebracht. Dat kon alleen omdat we van elkaar wisten
wat er ‘onder ons’ zou blijven.

Het was omstreeks 1960, in ieder geval voor het tweede Vaticaanse concilie, met paus
Johannes XXIII, dat ik hem vertelde dat de pastoor had opgebeld en had gevraagd of hij die
morgen langs mocht komen.



Zoiets te vertellen was aan Bertus besteed. Vooral om wat er nu verder volgen zou. Wat wilde
de pastoor? Hoe lang zou het trouwens geleden zijn dat er in die Betuwse hervormde pastorie
een pastoor op eigen initiatief binnen was geweest? Ik zei, de pastoor kwam afscheid nemen.
Nee, niet omdat hij overgeplaatst is, maar hij vertelde dat hij met een paar vrienden, voor 't
eerst in z'n leven, een bezoek aan Rome zou brengen.

Ik zou zeker kunnen begrijpen hoe hij zich hier op verheugde. En hij wilde niet weggaan
zonder van de dominee afscheid te hebben genomen. Met mijn zegen wilde hij vertrekken.
Bertus keek naar me. Dat was dus het verhaal van vandaag. Wel mooi, maar was dat alles?
Het vervolg, daar ging het hem om. Want behalve de pastoor had de dominee toch ook nog
wel iets gezegd? Ja zeker, ik had ook nog iets gezegd: “Wat goed van u om langs te komen,
laten we afspreken dat u, zodra u terug bent, opbelt. Dan kom ik meteen naar u toe om te
horen hoe u het hebt gehad”. — Aan de twinkeling in de ogen van Bertus was te zien dat dit
het goeie vervolg was.

Z06 moet je hier in de Betuwe als pastoor en dominee met elkaar omgaan.

De twinkeling in z'n ogen. De uitgelezen ogenblikken waarop hij zweeg. Het lichte dralen als
er toch nog iets gezegd moest worden. Hij was er voor de kerk en voor het dorp. Voor heel de
kerk en voor het hele dorp.

Eén foto heb ik van Bertus. Dat was toen hij, een aantal jaren geleden, gevraagd was de
plechtige opening te verrichten van het nieuwe dorpsgebouw ‘Irene’.

Dat deed niet de burgemeester, of de baron of de wethouder. Dat deed Bertus. Hij was het
dorp zelf.

U mag het best weten. Ik kom er recht voor uit. Heb er trouwens nooit een geheim van
gemaakt. In m’n hart ben ik altijd dominee gebleven. En Bertus zal altijd m'n koster blijven.

Als u uit Nijmegen langs de kronkelende noordelijke Waaldijk (die hoop ik, nooit hoog en
recht gemaakt zal worden) naar het westen fietst, komt u na een tiental kilometers langs het
witte kerkje.

Daar ligt onder aan de dijk de oude pastorie en vijftig meter verder het huis van Bertus.
Kijk er maar eens goed naar.

Op ‘de omloop® van de kerk in Slijk-Ewijk: Bertus Rijndertse met kinderen Kleinsma en Derksen. Ca. 1955.



Volksgebruiken in de Betuwe bij het vrijen.

Een brief van de jonge predikant uit Slijk-Ewijk, Barend Glasius (1805-1886), gericht aan de
19¢ ecuwse geschiedkundige mr. Jacob Scheltema.

Slijk-Ewijk den 3 juny 1834.
Weledel Gestrenge Heer!

Toen ik in het voorleden najaar de eer had om UEdelgest. eene visite te maken, had UEdelgest.,
vernemende, dat ik bezig ben met het schrijven van eene Nederlandsche Kerkgeschiedenis voor het
vestigen der Protestantsche Kerk, de goedheid van mij een of ander stukje der Rederijkers, waaruit
derzelver invioed op den Godsdienstigen Zin des volks en ter voorbereiding der Hervorming blijken
mogt, te beloven.
Thans zooverre met mijnen arbeid gevorderd zijnde, neem ik de vrijheid om UEdelgest. aan die belofte
te herinneren en, wat UEdelgest., tot dat doel dienstbaar, mij zou kunnen verstrekken, te verzoeken.
De heer Volckman zal zich wel met de bezorging willen belasten, terwijl ik mij beijveren zal om met
den meest mogelijken spoed het geleende terugzenden.
Ik maak tevens van deze gelegenheid gebruik om UEdelgest. iets, waarin UEdelgest. misschien belang
zal stellen, omtrent ge welke in de Betuwe bij het vrijen van oudsher hebben plaatsgevond.
en nog plaatsvinden, te berigten.
Ik heb hetzelve uit den mond van geloofwaardige lieden, terwijl eigene opmerking mij van de
waarheid overtuigd heeft.
Het uit vrijen gaan vindt alhier doorgaans alleen gedurende den zoomer plaats. Alsdan zijn de meisjes
gewoon om zich des zondags namiddags, netjes opgekleed, naar de weilanden te begeven om het vee
te melken. Zijn er nu onder de jongelieden van de andere sekse, die zin in eene der melksters hebben,
dan begeven zij zich ook naar het land, waar hunne schoone zich bevindt. Over liefde wordt hier
echter geen enkel woord gewisseld. Het meisje kent het doel des bezoekers, zoodra deze komt. Het
iddel, dat hem bekend moet maken of zijn bezoek welgevallig is, bestaat eenvoudig daarin, dat hij
aanbiedt om haar den kooperen kan, waarin zij de melk draagt, op den rug te tillen. Dit noemt men de
kan opbeuren. Gelukt dit, dan is hij zeker, dat zijn persoon althans niet tegenstaat en hij vergezelt het
isje tot hare woning. Den volgend. dag laat hij zich weder bij het melken vinden. Wordt zijn

bod opnieuw aang dan vraagt hij het voorwerp zijner keuze om met hem op de
naastvolgende kermis in de nabuurschap te gaan. Gebeurt dit, dan groeit zijne hoop, want over het
eigenlijke zijner bedoelingen wordt nog geen woord gewisseld. Op de kermis zelve geschiedt dit voor
de eerste maal en wordt dan ook doorgaans de zaak geklonken, waarna de ouderlijke toestemming
gevraagd wordt. Ik moet er nog bijvoegen, dat een jongeling, wien het eerste aanbod geweigerd
wordt, niet ligtelijk tot herhaling besluiten zal. Intusschen stemt het langzame, voortgaan der
vrijaardje vrijwel met het phlegmatieke volkskarakter van de bewoners der Betuwe overeen. In de
bruidsdagen begeven zich de jongelieden wit de buwrt naar het huis der bruid om haar met
vreugdeschoten (hetwelk men buksen noemt) te vereeren. De bruidegom moet dan buiten komen en
naar evenredigheid van zijn vermogen onthalen.
Indien hij dit niet doet, heeft hij niet alleen smaadwoorden, maar ook eene alles behalve vereerende
versiering van het huis zijner bruid te verwachten.
Indien UEdelgest. reeds met het hier berigte bekend is, hoop ik, dat UEdelgest. het mij vergeven zal
UEdelgest. daarmede zoolang te hebben beziggehouden, terwijl ik evenzeer verschooning voor de
vrijpostigheid mijns verzoeks vraag. Dezelve van UEdelgest. bekende welwillendheid jegens
Jongelieden verwachtende, heb ik de eer mij met ware achting te noemen,

WelEdel Gestrenge Heer!
UwwelEd. Gestr. Dienstwilligen Dienaar
B. Glasius.

Bron: Gelders Oudheidkundig Contactbericht nr. 84-1980/1.



De Hofstede door Thijs van Woerkom.

Qosterhout is een nieuwe straatnaam rijker. De dorpsraad koos de naam De Hofstede voor het nieuwe
wijkje met zeven woningen, parallel aan de Dorpsstraat, met toegang vanaf de Pastoor Savenijelaan.
Ook de Historische Kring vond dit een geschikte naam. Deze nieuwe straat ligt volledig op het
ecuwenoude perceel De Hondsvoet, welke naam al voortleeft aan het plein bij het dorpshuis.

Het huis ‘De Hondsvoet’ waar drie generaties Spaan hun bedrijf hadden.

In het Rechterlijk Archief van het Schoutambt Valburg wordt in 1671 al in Oosterhout vermeld: Een
stuck bouwlands den Hontvoet genaemt.

In het Protocol van Beswaer des Kerspels Qosterholt vit de periode 1759-1777 staat als een van de 18
ongereede goederen van het huis Oosterhout vermeld:

De Hondsvoet of de vier hont, waar op een huijsje staat, tans in pagt bij Hendrik Jansen voor f 60, -.
Later in 1804 werd in het Protocol van Beswaer des Kerspels Oosterholt een hypothecaire lening
beschreven waarbij Cornelis Sanders en zijn vrouw Johanna Rutten 1400 gulden schuldig waren aan
H. van Oppenraay uit Bemmel tegen 4% rente voor een hofstede, van ouds den Hondsvoet genaamd,
bestaande uit huis, schuur, hof, boomgaard, wei en bouwland.

Deze oude rietgedekte hofstede lag zo’n dertig meter vanaf de Dorpsstraat met het achterhuis gericht
naar de straatzijde, wat uniek voor Qosterhout was.

Op de deel, waar o.a. koeien werden gestald, lag een oude lemen dorsvloer. Ook de oude schuur was
nog origineel toen deze hofstede in de jaren 1960 werd gesloopt.

Aan de zuidzijde liep een weggetje langs het voorhuis en de bakkeplek en kassen van de bloemisterij
naar de voormalige hofstede van Steven Spaan- de cerste kassier van de boerenleenbank- waar de
familie Eulink een nieuw huis bouwde.

De eigenaar was Arnd (A.G.) Spaan, die vanaf de jaren 1940 zich zeer verdienstelijk maakte als
raadslid (KVP) en wethouder. Naar hem 1s de Oosterhoutse Spaanstraat vernoemd.



In de 20° eeuw hebben diverse kopers van de toenmalige eigenaren, de familie Spaan, hiervan
bouwpercelen aan de Dorpsstraat gekocht. Eerst de postbode Roelof Hoogsteder uit Slijk-Ewijk op de
hoek van de doodlopende weg langs de pastorie en kerkhof (nu Past. Savenijelaan). Daarnaast later de
weduwe Gijs de Lecuw uit Slijk-Ewijk, die daar met haar zoon Willem een café en schildersbedrijf
vestigde. Behalve secuur schilderen en het schenken van Oranjeboombier maakte Willem zich ook
verdienstelijk als organist in de naburige Leonarduskerk. Café de Leeuw is nu woonhuis van de
familie Wil Zaat.

Op de noordwestelijke hoek van het perceel De Hondsvoet vestigde zich eind jaren 1920 Drika of
Kaatje Lamers met haar winkeltje met tabakswaren, snoep en zwart-wit, schrijfbenodigdheden en
huishoudelijke artikelen. Later mevrouw Paardekoper en weer later het Sjopje.

Kort voor de oorlog werd het winkelcentrum verder uitgebreid met de manufactuurwinkel van Geert
Rikken (‘de Wolkoning’, tevens KVP-raadslid en wethouder in de jaren 1950 en ’60) en de slagerij
van zijn broer Frits uit Lent, later zijn zoon Jan, nu sinds kort ‘Guurtjes lekkernij-weckerij’.

Daartussen bouwde het RK kerkbestuur een onderwijzerswoning. Familie Veldman waren de eerste
bewoners. De bloemisterij van Herman Spaan en zijn zoon Pierre maakte tenslotte plaats voor de
woningen op De Hofstede.

BOEKENNIEUWS
Bij onze “bieb’ zijn binnengekomen:

‘VALBURG 793-1993 een beeld van een dorp’. Een historisch overzicht van dit en rijkelijk voorzien
van foto’s. Uitgegeven in het kader van het 1200-jarig bestaan van Valburg in 1993

‘Het dorp Elst en de Elster buurschappen’, een reeks artikelen van Jan van den Hof uit de rubriek
‘Over-Betuwse Historién® in het weekblad De Betuwe. Uitgegeven in boekvorm n.a.v. het 25 jarig
bestaan van de historische vereniging Marithaime in Elst. Beschreven worden een aantal landhuizen
en boerderijen in de buurtschappen rond Elst, met foto’s en kaartjes.

‘Bomen, beesten en buitens’, uitgegeven door Staatsbosbeheer Arnhem. Een prachtig geillustreerd
boek over de boswachterijen en natuurgebieden in de regio Gelderland, met een stukje geschiedenis.



