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AGENDA
29 juni excursie Historische Tuin Lent

3 oktober ledenjaarvergadering en lezing
dijkonderzoek Oosterhout en Loenen
door John Mulder

31 oktober lezing over historische
hemelverschijnselen in Gelderland
door Piet Koning.

27 november: lezing over de kolken bij
Oosterhout en Loenen door Ferdinand
van Hemmen.

December: avond in dialect met de
gebroeders Polman en Thijs van
Woerkom.



AKTIVITEITEN

Op zaterdag 29 juni willen we als afsluiting van dit seizoen een excursie organiseren
naar de Historische Tuin in Lent, waar allerlei soorten groenten en fruit worden geteelt
zoals onze voorvaderen in dit gebied dat deden. Er is ook een klein museum ingericht met
opgravingen uit het Waalspronggebied en u kunt er groenten en fruit kopen.

We verzamelen om 10.00uur bij de Historische Tuin aan de Griftdijk Noord 11
(carpoolen?), maar u moet zich wel even opgeven bij ons secretariaat i.v.m. het aantal
deelnemers. De excursie duurt ongeveer 2 uur.

Gratis voor de leden, niet-leden € 3,50 incl. koffie.

Op donderdag 3 oktober, ledenvergadering.

Aansluitend zal John Mulder ons meenemen in de historie van de Waaldijk bij
Oosterhout en Loenen. Dorpshuis Slijk-Ewijk, 19.30 uur.

Niet-leden zijn welkom bij aanvang van de lezing, om 20.30 u.

Op donderdag 31 oktober komt Piet Koning een lezing houden over historische weer-
en hemelverschijnselen boven Gelderland. De heer Koning is erg deskundig en
regelmatig te horen op radio Gelderland, wanneer hij op een boeiende manier uitleg geeft
over aktuele hemelverschijnselen. Verder kunt u die avond ook antwoord krijgen op al
uw vragen over planeten, zwarte gaten, kometen, satellicten en vreemde verschijnselen
die u zelf aan het zwerk heeft waargenomen.

Dorpshuis Oosterhout, 20.00 uur.

Op donderdag 27 november zal Ferdinand van Hemmen een lezing houden over de
geschiedenis van de kolken (waaien) langs de Waal. Ook de sagen en legenden die
hieraan verbonden zijn komen aan bod. Ferdinand is historicus in hart en nieren, heeft
veel onderzoek gedaan in de Betuwe en heeft hierover ook veel gepubliceerd. Daarbij is
hij een enthousiast spreker, dus het belooft een levendige en interessante avond te
worden.

Dorpshuis Oosterhout, 20.00u.

In december zullen de gebroeders Polman uit Elst en Thijs van Woerkom uit Qosterhout
een avond verzorgen met muziek, zang en smeuige verhalen in het Betuws dialect.
Deze avond zal plaats vinden in het dorpshuis van Slijk-Ewijk om 20.00 uur. De datum
volgt t.z.t.




STADSWANDELING DOOR NIJMEGEN door Ineke van Druten.

Op de regenachtige zaterdag van 27 april j.1. vertrokken we met een 16-tal leden naar Nijmegen
voor een wandeling o.1.v. een gids van het Nijmeegse Gilde.

De gids wachtte ons op bij het Valkhofmuseum op Kelfkensbos en wees ons al meteen op de
bijzondere architectuur van dit gebouw. Door zijn uitleg kreeg het gebouw enig karakter en is het
toch niet zo’n rechthoekige glazen doos als het op het eerste gezicht lijkt.

Bij het museum klommen we omhoog naar de Belvédére, de laatste intact gebleven toren van de
stadsmuur.

Nijmegen is vanaf 1874 geen vestingsstad meer. De stadsmuren, torens en poorten werden
afgebroken, de stenen werden her en der gebruikt voor woningbouw en het puin werd naar
Amsterdam gebracht waar men er de wegen mee verbeterde.

Na het slechten van de muur kon de stad vitbreiden en werden de singels met de herenhuizen
aangelegd. De Belvédeére werd bij die gelegenheid verbouwd tot deftige herensociéteit en nu is
het restaurant.

In elk geval is er een uitzicht om van te watertanden. In de verte zijn de rode daken van de
Waalsprong zichtbaar en je zou van hier uit niet zeggen dat het Nijmegen-noord betreft, eerder
‘Oosterhout-zuid’.

We wandelen verder over de resten van de oostelijke stadsmuur door het Hunnerpark langs de
vier seizoenen, vrouwenbeelden in gietijzer, naar het standbeeld van de heilige Petrus Canisius.
Deze Jezuiet leefde van 1521 tot 1597 en werd o.a. bekend door zijn vertaling van de
catechismus.

Vlakbij zijn standbeeld ligt ook de gedenksteen waaronder zich documenten bevinden die de
geschiedenis van de operatie ‘Market Garden’ vertellen. In het jaar 2044 zullen deze documenten
weer worden opgegraven, zodat deze geschiedenis voor de volgende generaties niet vergeten
wordt.

We keren terug richting Valkhof via de brug over de Voerweg met het indrukwekkende
toegangshek.

Dit hek herinnert nog aan de stadsbestuurders Graadt van Roggen, Terwindt en Francken, die de
afbraak van de vestingsmuren in de 19° eeuw begeleid hebben. Hun namen staan in de boog
boven de poort.

Het Valkhof is een archeologisch monument. In de Romeinse tijd stond hier een paleis, naar men
zegt gesticht door Julius Ceasar en in de 9° eeuw vernieuwd door Karel de Grote. In 1150 verrees
er de enorme Valkhofburcht van Frederik Barbarossa. Na zware beschadigingen werd het in 1794
voor afbraak verkocht.

In de Barbarossaruine, een restant van de kapel, zijn nog resten uit de Romeinse en de
Karolingische tijd zichtbaar.

De bekende Karolingische of St. Nicolaaskapel heet het oudste gebouwtje van Nijmegen te zijn.
Het verhaal gaat dat de Byzantijnse keizerin Theophano in 980 de kapel liet bouwen uit
dankbaarheid voor de geboorte van haar zoon.

Ondanks diverse restauraties en aanpassingen heeft deze kapel zijn oorspronkelijke bouwvorm
behouden. Van buiten is het zestienhoekig en van binnen achthoekig. Het heeft een tweede
verdieping die niet meer toegankelijk is.

De muren bevatten Middeleeuwse schilderingen en ook weer talrijke Romeinse bouwresten. Het
is er wel lekker warm, dankzij 21° eeuwse vloerverwarming.

Vanuit de kapel gaan we richting Waalkade waar de gids onze aandacht op een modern
kunstwerk richt. Drie enorme, scheve metalen pijpen. De naam van de kunstenaar is me
ontschoten maar de pijpen vormen een Romeins cijfer. Het bijzondere is dat het cijfer verandert
als je er omheen loopt. Knap staaltje.

Onze gids wilde ons op de Waalkade even in de Stratenmakerstoren laten kijken, een restant van
de stadsmuur die onderaardse gangen zou bevatten, maar helaas....gesloten.



Dan houdt het op met zachtjes regenen en duiken we een restaurantje in. Lekkere koffie en een
forse bui later vervolgen we onze weg langs de Waalkade naar het Besiendershuis (de Besiender
ging over de Nijmeegse riviertol) en het Onze Lieve Vrouwenpoortje, nog een overblijfsel van de
muur en bijna verfrommeld tussen de modeme gebouwen.
Het Brouwershuis kreeg zijn Renaissance-stijl in 1621, maar is veel ouder. Waarschijnlijk was
hier het brouwersgilde gevestigd maar tot voor enkele jaren was het in gebruik als Stadsbrouwerij
De Hemel. Deze is nu in de Commanderie.
We wandelen door de Nonnenstraat en staan even stil bij het Joods monument. Bij de synagoge
uit 1756 vertelt de gids dat de twee dochters van Isaak Presburg, een vooraanstaand lid van de
Joodse gemeente in Nijmegen, beiden een wereldberoemde zoon voortbrachten. De ene dochter
trouwde met Heinrich Marx uit Trier en uit dat huwelijk werd Karl geboren.
De andere dochter werd de echtgenote van Leon Philips, wiens zoon later gloeilampjes ging
produceren in Eindhoven.
‘Kapitalisme en Marxisme zijn takken van dezelfde stam, met hun wortels in de Nonnenstraat® zo
vermeld de folder. .
Bij de Commanderie van st. Jan aangekomen breekt waarachtig de zon door.
De geschiedenis van de Commanderie gaat terug tot de 12° eeuw. Het was oorspronkelijk een
klooster-hospitaal van de Johannieter orde. In 1655 zetelde hier de Kwartierlijke Academie, de
voorloper van de Nijmeegse universiteit. Tot de verwoesting in de 2° Wereldoorlog diende het
gebouw als kerk en na de wederopbouw was hier enige decennia het Nijmeegs
Gemeentemuseum.
Nu vinden we er dus de Stadsbrouwerij, waar nog ambachtelijk bier wordt gebrouwen, met een
sfeervol ‘proeflokaal’. Je staat er trouwens van versteld wat er allemaal in de Commanderie te
doen is. Er is nog een restaurant, een azijn- en mosterdkelder, een destilleerderij, een
koffiebranderij/proeverij en op zolder maken ze bonbons. En dan die sfeer en die geuren.... Het
kostte wel enige moeite dit pand weer te verlaten en iedereen is het er over eens dat het zeker nog
een bezoek waard is.
Even verderop ligt café De Blauwe Hand, het oudste café van Nijmegen en zo genoemd omdat
hier de lakenververs met hun blauwe handen nog al eens een borreltje kwamen drinken.
De Sint Stevenskerk is gebouwd tussen ca. 1254 en 1550. Bij het bombardement van 1944 werd
de kerk zwaar beschadigd en de toren verwoest. In 1953 was de nieuwe toren klaar. De spits is
een kopie uit 1605.
Achter de kerk staan de zogenaamde Kanunnikenhuisjes. Dat waren eenpersoonswoninkjes voor
de kloosterlingen die verbonden waren aan deze kerk.
Onder de boog van de voormalige Lakenhal is een geheimzinnig christuskopje ingemetseld.
Volgens onze gids kent niemand de herkomst en ouderdom.
Op het plein bij de kerk, waar iedere maandagmorgen ‘Lusemert’ is, bekijken we de gevel van de
Latijnse School met de 12 apostelbeelden en de doodskop die ons via de gids vertelt dat we op het
oude kerkhof staan. In het torentje aan de achterkant van de lakenhal, waar we vanaf het kerkhof
tegenaan kijken, huisde de chirurgijn die daar wetenschappelijk onderzoek op het menselijk
lichaam deed (...).
Het Waaggebouw is altijd min of meer het hart van de stad geweest. Buiten de goederen die er
gewogen en verhandeld werden, zetelden er ook de militaire en politiestaf.
Hier eindigt gelijk onze wandeling door een Klein stukje van de rijke historie van Nijmegen.

_ Wordt wellicht vervolgd.




Lente ien de Bétuwwe

Witte nog; wa vur blij geluk verwekte
tenvong haut ’t erste fees van de gon,
toenw noa veul mot en kouw ten 't uutgestrekte
Bétuwse dal de lente overwon?

Wa gewrde de kersebongerds mit onbevlekte
roomwitte bloesenm al wav bledije kond
Woar rond de viuch vaw goemende iensekte
‘n breeje krans van zingend leve spow.

Wa hebbe we, djérn witte nog; gekeke noosr
dav leve tenv alle vurme: gund ierv verre
enhoge loch wer d'w erste ooievoar!

Hoge peppely ienw de wiend vertelle 't verhoal
vawv blinkende bloadjes en’s oaves sterre;,
Hangend ien de duustere kolk bij de Woal,

De kolk
Iy dit soms de blawwe zee
enw gund de Mediterranee?
't Is de Verburgtskolk doar,
wouauriesv ik woakersnifend voow
vurbif ‘nwilg; de weie en’t riet,
mit oon de bors 't brekend lieds
van 't koel en duuster element
woarien k mier eige mekkelik wend.
Now biwk wwspuuld en opgenome
ten blaww enw gruwndewrglavsde drome.
De loch iy now krek aguur,
de woaterspiegel kwikgloguur
en rondum oo alle woaterkante
Zen bin'k mitte lawwe aarde
endank dasse de kolk ing baarde;
nSchip boenks dewr de Woalboch
wKoe newrt mil gwonre steny
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Jeugdherinneringen van Thijs van Woerkom, plm. 1949, toen boer L. Hupkes
aan de Oosterhoutse Zwemclub gastvrij toegang verleende door zijn wei aan
de zandige oever van de Verburgtskolk. Waarschijnlijk ontstaan in de 19¢
eeuw door hier gedeponeerd overslagzand.

Woordverklaingen:

wot. mist.

blewije: bloeien.

djedr)w: meisje, meid.

gund: ginds.

loch(t): lucht.

Ués: diverse in en bij het water groeiende planten, hoofdz. viotgrassoort.
boenkse (boengse): stompen, stoten, duwen.

FOWUWNEY Wy e/ Zomerwarme.

newrt: neuriet.

Bloeiende boomgaard van de familie van Drempt in Slijk-Ewijk aan de Dorpsstraat. Onder de bomen staat
Marie van Drempt- v.d. Neut (echtg. van Hendrik van Drempt, metselaar) met haar jongste dochter en twee
buurkinderen Doeleman die in het huis op de achtergrond woonden, achter de dorpspomp. Het huis staat er
nog. Deze ansicht werd door Marie verstuurd aan Pietje de Bruin- Koster, die in Utrecht in het ziekenhuis
lag. Onlangs konden we deze kaart aankopen op een verzamelbeurs. De datum en het jaar zijn niet meer te
lezen maar de foto moet rond 1935 zijn genomen.



VAN KORPORAAL TOT GENERAAL

Door Frans Spaan

Dit verhaal gaat over de herkomst van rangen en standen binnen de Nederlandse
krijgsmacht . Het  Romeinse leger kenden vele rangen en standen. Een van deze rangen
was Kapitein ( capitino ) Deze rang kennen wij heden ten dagen nog steeds binnen onze
krijgsmacht. ’

Wie zich verdiept in de vraag hoe militaire rangen zijn ontstaan en waaraan zij hun namen te
danken hebben, constateert al spoedig het merkwaardige feit dat veel rangen niet van eigen
bodem zijn, maar internationaal gegroeid. Woorden als generaal, majoor, luitenant, en
officier vindt men met geringe veranderingen in de schrijfwijze ook in verschillende vreemde
talen. De verklaring hiervoor is dat tal van militaire termen zijn ontstaan in de vijftiende eeuw
en daarna, toen er nog geen dienstplicht bestond, maar de oorlogen veelal gevoerd werden
door huurlegers en groepen beroepssoldaten. Deze beroepssoldaten waren veelal afkomstig
uit Italié. Zij verrichten tegen betaling krijgsdiensten voor een koning of landheer. Zij streden
in veel delen van Europa en het is begrijpelijk dat bepaalde militaire uitdrukkingen daardoor
burgerrecht verkregen bij verschillende volken. Natuurlijk kreeg een bepaalde militaire term
wel eens een andere betekenis in een ander land. Zo leeft de naam van de huurtroep —
oorspronkelijk geheten ‘Hommes d’armes’ of ‘Gens d’armes’ nog voort in de naam
gendarme, waarmee tegenwoordig een Belgische militaire politie wordt bedoeld.

ADJUDANT
Adjudant betekent helper en is afgeleid van het Latijnse ‘adjutare’ hetgeen betekent vol ijver
iemand bijstaan.

CADET
Toekomstige landmacht officieren dragen de naam cadet. Hierin herkent men het
gelijkluidende Franse woord cadet’ dat jongere zoon, junior betekent.

GENERAAL

Als meerdere compagnieén tot een grote troepenmacht worden verenigd, zonder dat deze
groot genoeg was om aangevoerd te worden door een maarschalk, werden deze gesteld onder
een kapitein - generaal, een algemene bevelhebber (letterlijk algemeen hoofd. Zo droegen al
onze stadhouders de titel van kapitein — generaal. Later verviel het eerste deel van deze titel
en sprak men kortweg van generaal.

KAPITEIN
Stamt af van ‘caput’ Latijn voor ‘hoofd’. In het Romeinse leger noemde men hem ‘capitino’,
dat Wil zeggen iemand die aan het hoofd van een compagnie staat.

KOLONEL
Ging het leger niet in zijn geheel op mars, maar werd het gesplitst in een enkele ‘kolonne’
dan werden deze gesteld onder een ‘coloncllo’. Hier uit ontstond de naam kolonel.



KORNET
Bij de bereden wapens werd de standaard gedragen door een kornet. Als men weet dat de
standaarden toen voorzien waren van horens (Frans: cornes) zal de herkomst van deze naam

duidelijk zijn.

KORPORAAL

In Frankrijk noemde men deze militair ‘carporal’ waarin men even als bij kapitein het
Latijnse woord ‘caput’ kan herkennen. Hij is de man die aan het hoofd staat van de kleinste
legereenheid.

LUITENANT
Aan het hoofd van een compagnie stond vroeger altijd een kapitein. Deze had vaak een
plaatsvervanger die men in Frankrijk ‘lieutenant’ noemde. Vandaar het woord luitenant.

MAARSCHALK

Een ‘marechal’ was in de Frankische tijd een vorstelijk ambtenaar die tijdens reizen en
veldtochten belast was met de zorg voor de legertros; de opperstalmeester zouden wij zeggen.
Marechal® stamt af van de oude Germaanse woorden ‘mare’ en ‘scalc’ wat respectievelijk
paard en knecht betekent. Later ontwikkelde deze rang zich tot bevelhebber van de cavalerie,
legeraanvoerder en ten slotte tot opperbevelhebber.

MAJOOR

Majoor is afgeleid van het Latijnse ‘major’ wat groter, hoger betekent. Dit in relatie tot
kapitein. De toevoeging van majoor in de generaal — majoor en sergeant - majoor geeft deze
rangen dus eigenlijk de betekenis van respectievelijk hoger dan (brigade-)gencraal en
sergeant.

OFFICIER
In de tijd van de Verenigde gewesten heette ieder die een bijzondere functie of ‘officie’
bekleedde officier. Ook in deze dagen kennen wij nog officieren van justitie, van politie enz.

RITMEESTER
Hij was de officier die bij de bereden troepen dezelfde positie innam als de kapitein. Alleen
noemde men hem rid- of rijdmeester.

VAANDRIG
In het leger werd het vaandel of vendel steeds meegevoerd. Het werd gedragen door een
vaandrig of vendrig, genoemd naar zijn last.

WACHTMEESTER
Deze persoon was oorspronkelijk de krijgsman die in steden waar geen bezetting was, het
toezicht uitoefende op de wachten die uit de burgerij werden gevormd.

Bron vermelding:  Griffioen weekblad Mil.
Frans Spaan.Klu.



Enige fragmenten uit het Oorlogsdagboek 1940 — 1945 zoals opgetekend door Theo C.J.J. van
Woerkom ( 1899 - #1981 ) Met name gaat de versiaggeving over de periode van de feitelijke
bevrijding van Oosterhout rond september 1944.

- Op verzoek van Historische Kring Oosterhout samengesteld door Jan van Woerkom lid sectie W.O. 2 —
oudste zoon van Theo van Woerkom — hierbij is de oorspronkelijke spelling en stijl aangehouden -

Op Zondag 17 september tegen 11 uur kwam een groote macht bommenwerpers over. Naar ons in de
namiddag bleek waren dit niet alleen bommenwerpers, maar vooral transportviiegtuigen die duizenden
parachutisten aanvoerden. Het bleek dat zowe! ten Zuiden van Nijmegen als ten Westen van Amhem veel
troepen geland waren .. Wij werden hoopvol. Na 2 dagen kwamen de eerste troepen Nijmegen binnen.

De telefonische verbinding bleef intact, zodat wij zoowel met Elst als met Nijmegen contact hielden. Alleen
bleek spoedig dat de operaties niet zoo snel verliepen als wij gehoopt en gewenst hadden.

Uit Nijmegen kregen wij berichten van Engelsche troepen, die in de richting van de brug trokken, maar na 12
uur moesten ze ons zeggen dat ze weer terugtrokken. Inmiddels hadden wij meerdere groepen Duitschers
op ons terrein gehad en meerdere malen inkwartiering.

Het Noordelijk deel van ons dorp, vanaf Zandstraat - Ganzepad tot de Rijksweg, was bezet door
Duitsche SS troepen die hun artillerie opgesteld hadden in de boomgaard van Swellengrebel. Vanaf
Zandstraat — Ganzenpad tot aan de dijk zaten R.A.D. die het afweergeschut bedienden, veelal jongens van
18- 20 jaar.

Het luchtdoelgeschut was regelmatig doelwit van de Engelsche vliegtuigen. Op een avond vertelde
ons de roode Kruiszuster, die bij ons kwartier had, dat alle groote stukken vemield waren. Helaas baatte dit
niet veel, daar nieuwe stukken aangevoerd werden. Daags daara vertrok zeer plotseling de Roode
Kruisafdeeling. Voor ons was dit een minder verblijdend teken. Het terrein werd onveilig. 's Avonds werden
een paar Rijksduitsche dames bij ons afgezet, die de laatste gelegenheid om naar Duitschiand te komen
gemist hadden. Zij werden nu met een legerauto meegenomen.

Eenige dagen tevoren had ik een langdurig onderhoud met een Duitsche soldaat. Het was een
geschikte kerel. Tine had reeds medelijden met die amme Duitscher. Gelukkig kwam bij het scheiden van de
markt zijn Deutschtum boven, zoodat wij beiden concludeerden dat alle Duitschers per slot van rekening
hetzelfde zijn.

Den volgenden avond weer een lang onderhoud met een andere Duitscher. Deze was erg
voorkomend. Ook spraken wij voor haar vertrek met de Roode Kruiszuster. Zij zag de fouten van het regime,
maar zoals de anderen was de conclusie: wanneer wij opgeven worden wij slaven.

Intussen was in Nijmegen de strijd om de brug aan de gang. Het eerste wat wij er van zagen waren
groote branden op de hoogte van de Batavierenweg en in de omgeving van het station. Het blijkt dat de +
Duitschers de huizen zelf in brand geschoten hebben om de Engelschen dekking te ontnemen. Den
volgende dag weer opnieuw beschieting van Nijmegen, waarbij onze batterij een groot aandeel had.

Dinsdag 19 september werden valschermtroepen op de Oosterhoutsche polder neergelaten.
(Bijgeschreven) — Later vernamen we dat deze troepen niet per valscherm geland zijn, maar met booties de
rivier over kwamen. Reeds spoedig hoorden wij het eerste mitrailleurvuur. De toestand kwam mij précair
voor. Ik wilde overleg plegen voor evacuatie van Oosterhout. Terwijl ik hiervoor op stap ging, sloeg de eerste
granaat door het dak van Hend Lamers naast de smid. Ik had langs de kant van de weg dekking gezocht.

Sinds maandag werkten wij niet meer op de fabriek. Ik zond een ordonnance naar Herveld om aan
te kondigen dat wij wilden evacueren. 's Middags kwamen 2 personen om nader overleg te plegen. Ik zeide
toe met de blokhoofden een en ander te zullen bespreken. Begaf mij hiertoe naar een ordonnance om de
blokhoofden bijeen te roepen. Het bleek dat de ochtend-ordonnance na zijn tocht naar Herveld tot de
conclusie gekomen was dat het daar veel rustiger was. Hij was nu met zijn hele gezin verdwenen.

Terwijl ik voor zijn dichte woning stond , begonnen Engelse mortieren een regen van granaten over
ons dorp te spuwen. Blijkbaar bedoeld voor het op de Hoge Wik staande afweergeschut. Deze granaten
ontploften in de lucht en kwamen dan in gedeelten naar beneden. Aan welke kant van de woning ik cok
dekking zocht, overal vielen de scherven. Na 3 kwartier hield de beschieting op. Ik kwam nu niet meer aan
het oproepen der blokhoofden. Wij zaten in de kelder en konden alleen af en toe door de ramen een kijkie
nemen.

Woensdagmorgen 20 september werden 3 Engelsche soidaten, welke Nederlandsch spraken op
ons fabrieksterrein gerapporteerd. ( De overtocht met de canvasbootjes over de Waal vanaf de P.G.E.M.
centrale begon pas rond 15.00 uur n.m. red.) Wij hoorden aan alle kanten de mitrailleurs om ons heen
schieten. Wij kregen toch veel hoop dat de bevrijding nabij was. 's-Middags bracht ik een bezoek aan de
pastorie; allen zaten in de kelder onder de sacristie. Men vroeg wat te doen. Ik adviseerde in de kelder te
blijven. In de loop van de dag vielen veel granaten op ons dorp.

Terwijl wij in de kelder zaten kregen we een treffer op ons dak. Het plafond van de meisjeskamer
zakte erg door. Ook boven de jongenskamer kwam een treffer. Wij hoorden de kogels uit geweren en
mitrailleurs tegen muren en daken ketsen. 's-Avonds ontstond brand in een hooimijt die achter onze fabriek
stond.
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Gelukkig nam de brand geen verdere gebouwen mee. Ook (de huizen/boerderijen van) v.d. Kolk, Stef
Degen, de Hartog en van Kempen a.d. Halve Weg brandden. Wij gingen een onrustige nacht tegemoet.
Toch was het in tegenstelling tot wat wij vermoedden, deze nacht buitengewoon stil. Wij dachten zelf dat de
Duitsche troepen ons dorp helemaal verlaten hadden. Toevallig telefoneerde ik met Zr. van Dodeweerd die
mij vertelde dat zij op weg geweest was in het donker, maar overal Duitse posten tegenkwam. Deze hadden
opdracht om zoo stil mogelijk te zijn, vandaar de groote rust. 's-Nachts veel branden, ock Nijmegen brandde
erg. De heelen nacht zagen wij ook granaten uit Nijmegen op Lent vallen. Wij verwachtten een groote
verwoesting van Lent.

Donderdagmorgen, 21 september Hier en daar geweerschoten. Wat een teleurstelling toen wij
door de ramen keken en zagen dat hier en daar Duitschers tussen de boomen slopen. Na een paar uur. weer
overal Duitschers en wij zagen niets meer van de Engelschen. Uit de kerktoren hoorden we schieten. Even
er na een schot op de toren. Het vuren in de kerk hield op. Enige tijd later hoorde ik een geknetter. Ik dacht
aan brand. Zocht alles af maar zag niets. Later kwam de oplossing. De Duitschers hadden geprobeerd de
kerktoren in brand te steken. Een massa hooi, een paar autobanden en een bus benzine vormden de
brandstapel. Gelukkig was het ontdekt. Pastoor Nierman en meester Veldman hadden het vuur gedoofd.

Onze kelder was bevolkt door minstens 50 personen. Henri van Kempen en J.W. (Hannes) Degen
met hun gezinnen hadden hun woning moeten verlaten en waren ook in onze kelder. Verder ook de families
Fr. van Dulm, P.Halman, J. Beekhuizen en op het laatst ook Swellengrebel.

Tegen 11 uur hooren wij veel spectakel en het rijden van een auto. Bij onderzoek bleek een
vrachtauto een kanon aangevoerd te hebben. Dit kanon werd tuschen kerk en ons woonhuis in stelling
gebracht. Terwijl een officier zijn instructies brulde kwam er een mitrailleursalvo van den dijk. In minder dan
geen tijd waren officier en manschappen verdwenen. Na enige tijd begon het kanon toch te schieten. Dit
koste ons alle ruiten van de voorzijde van het huis en serre.

Na de middag een hevig geratel. Een tank reed de Dorpsstraat op. Ik vreesde dat de Engelsche
troepen in de polder niet in staat waren hier tegenstand aan te bieden. Tot mijn groote verwondering zag ik
echter de tank voor het huis van meester van Dok en Scheidegger omkeeren. Ik heb nooit begrepen wat de
oorzaak hier van was. Waarschijnlijk waren op dit tijdstip de Engelschen reeds in het bezit van de voeibrug
in Nijmegen.

Wij gingen weer een nieuwe avond tegemoet. Plotseling verschenen een paar Duitsche soldaten die
komen zeggen dat wij onze woning moet verlaten. Groote ontsteltenis, 50 geschrokken menschen. De
Duitschers dringen op haast aan. Toevallig had ik die middag van de dekens voor elk der kinderen een rol
gemaakt. Deze werden op de schouders van elk der kinderen gelegd en toen begon de viucht.

De viucht
Wij verlieten de kelder door de achteruitgang ( fabriekskelder ) en kwamen zo op het fabrieksterrein. Van
hier over onze hofstede en land van Kalkeren naar de Peperstraat. Tine had in allerhaast een kinderwagen ,
naar beneden gehaald. Steven was hierin gezet met een paar koffers. Alles was zenuwachtig. In de
zenuwachtigheid werden waren door de sloten gesleept, wat in normale omstandigheden nooit gelukt zou
zijn.

Plotseling zien wij op de dijk een aantal tanks staan, met voorop een gepantserde
verkenningswagen. Dit moesten Duitschers zijn. Zij kwamen uit de richting Tiel. Duidelijk was ons de situatie
niet, want de Duitsche soldaten liepen weg in Noordelijke richting, dus van de pantsers af. Wanneer wij een
en ander reconstrueren vermoeden wij, dat de Engelschen met pantserwagens uit Nijmegen kwamen en de
Duitschers op den dijk een aantal wagens opstelden, zoodat in Oosterhout een tankgevecht gevoerd zou
worden.

Wij staken de Peperstraat over, de boomgaard van Sipman door, prikkeldraad werd uit de grond
gerukt. Enkelen konden het tempo niet voihouden, vooral daar zij teveel mee wilden slepen. Langs het huis
van Thomassen bereikten wij de Slijk-Ewijksestraat. Hier stond nog veel Duitsch geschut, maar dit was al
onklaar. Er voegden zich nog een paar gezinnen bij ons. Met vereende krachten werden diepe slooten
genomen. Tegenover Dekeling een paadje in. Na eenige tijG loopen kwamen de vooriopers terug omdat zij
vastgeloopen waren tegen een Duitsche stelling. Nu links af. Plotseling zien wij granaten, die tegen de
schemer vurig afstaken in onze richting komen. Wij zochten allen dekking en veranderden daama iets van
richting.

Maar steeds weer verder. Het was niet eenvoudig met de kinderwagen door het bouwland te komen.
Toch ging het maar voort. Licht en vuur van een laag viiegend brandend viiegtuig verhoogde de lugubere
stemming. Ook rechts en achter ons brandde het. Tenslotte kwamen we op een uitweg van de boerderij van
Weys. Daar aangekomen werd ons gezegd dat er geen ruimte meer was. De familie Swellengrebel bleef
achter. Wij gingen door naar de grote boerderij van Ries van Leeuwen. Het was reeds donker. Ik sta er
achteraf nog verwonderd over hoe Tine de reis heeft kunnen maken. Ook de jongens die elk een koffer te
dragen hadden hebben zich flink gehouden. Ik kiopte bij van Leeuwen aan, legde de situatie uit en spoedig
waren we binnen. De mannen zorgden voor stroo, de vrouwen werden in de keuken onthaald op melk.
Spoedig lag iedereen op het uilgespreide stroo. Alles was fustig , alleen een enkele granaatscherf vond de
wegq tot de staldeur waar wij lagen.
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De viucht ( vervolg }

De volgende dag werd voor eten en drinken gezorgd. Met kar en paard werd uit een verlaten wachtpost van
de Duitschers een fomuis gehaald. De mannen rooiden aardappelen en de vrouwen schilden en kookten.
's-Middags werd er smakelijk van gegeten. Tegen de middag werden we opgeschrikt door een aantal
granaten die in Slijk-Ewijk neerkwamen.

Bovendien hoorden we dat Duitsche tanks aan den Nieuwendijk stonden. Het kwam ons veiliger
voor wat verderop te verhuizen. Voorts zag het er naar uit dat het verblijf wat langer zou duren, en daarvoor
leek mij de boerderij van van Leeuwen niet zoo geschikt.

Een Engelsche patrouille passeerde ons in Slijk-Ewijk. Deze moeten over de dijk langs Oosterhout
zijn gekomen. Ook een groep verkenningswagens kwamen voorbij. ( Het eerste persoonlijke contact met de
bevrijders die zuurtjes en sigaretten tracteerden, red. ) Henry Vink, die ruim een jaar lang zich bezig
gehouden had met het clandestien plaatsen van Nederlandsche jongens in Duitschiand, liep nu met een
Engelsche piloot, die hij een overall gegeven had, te praten.

‘s- Middags zouden wij per paard en wagen van Slijk-Ewijk naar Herveld verhuizen. Tegen 3 uur
vertrokken wij. Even voorbij de Duitsche wachtpost zagen wij op de Tielse Zandweg, in de verte, een aantal
militaire wagens rijden. Het kwam mij wenschelijk voor poolshoogte te gaan nemen. Het bleken Duitsche
auto’s te zijn die in de richting Tiel reden. Erg krijgshaftig zagen zij er niet uit. Wij reden dus door. Op den
weg tusschen Valburg en Herveld werden we weer opgeschrikt door een hevig bombardement. Dit kwam uit
Zuidelijke richting en was bestemd voor Oosterhout. Gedurende ruim een uur werd Oosterhout bestookt
( dus vrijdagmiddag 22 september, red. ) . Groote rook- en stofwolken stegen boven Oosterhout op. Wij
maakien ons maar zorgen over de achtergeblevenen in Oosterhout. Gelukkig zagen wij dat de kerk en
fabriekspijp in tact bleven.

Van de Oosterhoutenaren die achtergebleven waren, kregen wij later het relaas. Gedurende een uur
was het die middag een hel in Oosterhout. Het was een ware granaatregen. Eerst kort bij de dijk,
succesievelijk verder het dorp in. Veel werd er vemield. Ook onze fabriek kreeg door dit bombardement een
20 tal treffers. De beschadegingen waren emstig, maar restauratie is wel mogelijk. Terwijl ik dit schrijf
( 13 october ), is er nog niets aan gebeurd. Engelschen bezetten ons terrein en wij liggen nog steeds onder
granaatvuur van uit de Boven Betuwe of het Reichswald.

Wat ik verder hierover schrijf, kan ik slechts uit mededelingen van anderen weergeven. Na het
bombardement verschenen de eerste infanteristen. Langzaam werd het hele dorp gezuiverd. Was in onze
omgeving ( Dorpsstraat-Zuid, red ) reeds tegen 4 uur n.m. in Engelsche handen, eerst tegen de avond was
dit het geval bij het Vredesplein en verderop naar de Rijksweg. Ooggetuigen vertelden hoe zij zagen dat
langzamerhand de Duitschers terrein prijs moesten geven en de Engelschen oprukten.

Op Zaterdag 23 september ging ik Oosterhout weer opzoeken. Ik stond paf van het materiaai, dar
verzameld was in dit deel van de Betuwe. Naast honderden auto’s, tanks, pantserwagens en jeeps waren
het vooral veel rijdende pontons. Stellig vermoedde ik dat spoedig een bruggenhoofd gevormd zou worden
over de Rijn. Helaas bleek dit voorlopig tot de vromen wenschen te behoren. Op de weg naar Oosterhout,
werd ik tuschen Valburg en Slijk-Ewijk door verschillende overvliegende granaten verrast. In de sloot waar ik
dekking zocht had ik een langdurig onderhoud met enkele Engelsche soldaten. :

De begroeting in Oosterhout was hartelijk. Wij waren allen blij elkaar weer te zien. De pastoor
vertelde zijn wedervaren. Vrijdagochtend had hij ons op willen zoeken, maar de familie Nuy vertelde hem dat
wij er niet meer waren. Dit verwonderde hem wel, omdat ik had toegezegd te zullen waarschuwen wanneer
wij vertrokken. Zoals reeds geschreven, hadden wij hiervoor geen kans gehad.

De familie Wortelboer had al die tijd doorgebracht in de schuilkelder bij Merkus ( buiten naast het
huis gemaakt , tevens aanwezig de families van Brakel , van Dok en Scheidegger ) en waren tot mijn groote
verwondering in prima conditie. in OQosterhout heeft ook nog eeen tankslag plaatsgehad. Hoe en wanneer dit
precies geschiedt is, hoop ik nog later te beschrijven.

Wel was het resultaat te zien. In de Dijkstraat stonden 3 stukgeschoten Duitsche tanks, terwijl op
den dijk een kleine Engelsche pantserwagen ( gepantserde verkenningswagen met luchtbanden, red.) stond.
Deze laatste was geheel uitgebrand. De Duitsche tanks waren erg beschadigd.

, Het entree van Oosterhout was niet opwekkend. Langs beide zijden van den dijk lijken van Duitsche
soldaten. Ze lagen nog bij hun schuilgaten. Veel patronen en handgranaten lagen om hen heen. Verder
maakten tientallen doode koeien, veelal met hun pooten omhoog liggend, en verschillende doode paarden,
een lugubere indruk.

De Duitschers hadden bij hun terugtrekken veel huizen verbrand, bijv. in de Peperstraat, op het
Vredesplein en aan de Halve Weg ( Stationstraat, red. ) De kerktoren had een treffer gekregen, waardoor de
planken uit de galmgaten geschoten waren, terwijl aan de Oostkant de wijzerpiaat een treffer kreeg.

De boomgaard van Swellengrebel, waarin de Duitsche artillerie geplaatst was , bleef lang een
weerstandsnest. De artillerie was door de Duitschers nog meegenomen, de granaten waren echter door hen
achtergelaten.

Engelsche infanteristen verschenen om het dorp te zuiveren. Enkele gevangenen werden nog
gemaakt. Het is wel bijzonder typisch, dat de artillerie bij Sweliengrebel, die wel voldoende gesignaleerd was
aan de Engelschen , niet getroffen werd.
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viucht ( vervol

De camouflage onder de boomen was ook wel prima. Deze kanonnen zullen heel wat van de verwoesting
van een gedeelte van Nijmegen voor hun rekening gehad hebben.

In Oosterhout trad meester Veldman, die intusschen zijn militaire plunje aangetrokken had, al
commanderend op, samen met veldwachter Makkinga, die biijkbaar een positie in de Ondergrondse
beweging had. De heer Veldman, die anders geen kans ziet zijn klas tot de orde te roepen, was nu plotseling
blijkbaar in zijn element, want hij regelde alles.

Ik verzuimde nog te zeggen dat het evacuatiebestuur Herveld ons geplaatst had bij v.d. Berg in
Zetten ( bij het Station ) een gerenomeerd adres, waar wij daar ook een kost kregen, welke niets te wensen
overfiet. Bij onze aankomst werden we begroet door door de familie Gerards en veearts Wagevoort. Zondag
( 24 september ) naar de kerk in Herveld. Bij het ter kerke gaan werd ik even op het gemeentehuis
geroepen, waar mij gevraagd werd of ik bereid was met den heer Nieuweg als nieuwe Loco Burgemeester
den Hartog Jager van advies te dienen.Daar er voorlopig niet gewerkt kon worden, accepteerde ik deze
functie. De verdere actieve menschen bleken te zijn de gemeentedopzichter de heer Tuit en ambtenaar de
secretaris Janssen. Verder een geheimzinnige figuur George en diverse menschen met oranje banden
vormen de O.D. ( ordedienst ). De bezetting van de secretarie was maar matig. Enkele ambtenaren
verschenen nog regelmatig, waaronder de heer H. Vink, anderen verschenen weinig of geheel niet, bij welke
laatste de heer C. Maters gerekend dient te worden. i

Daar wij gedurende 14 dagen in Zetten gebleven zijn, kon ik de werkzaamheden zoo verdeelen, dat
ik voor den middag in Herveld op het gemeentehuis was en na den middag naar Oosterhout ging. Meestal
had ik in de na middag in Oosterhout zoo veel te doen, dat ik weinig in huis kwam en geen aandacht schonk
aan de toestand in huis. Gevolg hiervan was, dat alles in huis onopgeruimd bleef met weer als gevolg, dat
toen op een goede dag Engelschen in ons huis kwamen, veel goed vermist werd,

Toen de eene groep de andere af ging lossen, zijn wij fenslotte alles kwijtgeraakt. Onze wijnkelder
werd geheel leeggeplunderd, eetgerel, zuinig opgespaarde eetwaren, welke wij voor de viucht gereedgezet
hadden, maar die wij niet mee hadden kunnen nemen, verdwenen. Enkele voorraden die wij bestemd
hadden voor uitersie nood, werden alle opgemaakt, en ten langen leste verdween uit mijn kast op een nacht
toen de laatste groep verdween mijn schoenen en mijn jaeger ondergoed.

Op het gemeentehuis was behalve distributie ( voedselvoorziening ) en het ophalen van N.S.B.ers,
niet veel te beleven. Met het laatste heb ik mij niet ingelaten, dit was het werk van George. In het begin
werden de gevallen nog aan ons voorgelegd en besluiten wij over het al of niet ophalen of gevangenhouden,
maar na eenige dagen volgde die ons advies niet meer op. De paar keer dat wij er wel in gemoeid werden ,
voelde ik het als een zitting van de Gepoe. Verder bestond het bestuur uit George, van Boetselaer Jr., Lewe
van Aduard Jr., een meisje Truus Vens.

Met het ophalen der N.S.B.ers heb ik goed kunnen vereenigen, maar hieraast kwamen gevallen
voor, dat men om persoonlijke grieven mensen aanbracht. Sommige arrestaties vond ik dan ook beslist
onjuist. Intusschen was er in de oorlog niet veel vordering gekomen.

Zetten.

Toen wij Vrijdag in Zetten aankwamen, waren er nog Duitschers. Ook Zaterdagmorgen toen wij wakker
werden, zagen we een paar troepen Duitsche infanteristen voorbij trekken. Ook kwamen er verschillende
gevechtswagens voorbij, die in de richting van het Lexkesveer trokken, maar na eenige tijd kwamen zij weer
terug. Biijkbaar was er dus geen verbinding meer over de Rijn. De infanterie trok richting Hemmen. De heele
dag zagen wij troepen in de richting van de Rijn trekken. Onze hoop was natuurlijk gevestigd op een
spoedige overtocht over den Rijn.

Eerst leek het er wel naar, maar langzamerhand werd onze hoop kieiner. Mitrailleur- en geweervuur
bleven wij in onze nog dichtbije omgeving horen. We hadden niet kunnen denken dat de toestand zooveel
weken ongewijzigd zou blijven.

Meerdere morgens waren de Duitschers aan deze kant van den Rijn maar daags ema werden ze
weer teruggetimmerd. Zoo ging het in de heele Betuwe . De grens lag zo ongeveer tussen Opheusden,
Dodewaard, Randwijk Heteren, Elst, Haalderen, Gendt. De Duitschers waren dus langs alle kanten zoo
dichtbij, dat ze elk punt met hun artillerie bestrijken konden. Zetten werd zoo af en toe dan ook lelijk
bestookt.

Later bleek dat ook in Hemmen groote vemielingen plaats vonden en met name werd het Kasteel Hemmen
met de grond gelijk gemaakt. Ook in Eist zouden heftige gevechten plaats gevonden hebben en zijn we
begaan met het lot wat hier de bevolking en met name onze vrienden hebben moeten ervaren.

De gemeente Valburg was tijdelijk sterk in bevolking toegenomen. Voor een groot gedeelte moest
centraal gekookt worden. Bij de school in Herveid waren een 10-tal kookketels geplaatst. De warme
maallijden waren zeer goed. Dit was grootendeels te danken aan de behoorlijke porties vieesch welke
beschikbaar kwamen door de veele noodslachtingen. De eerste weken ging alles behoorlijk goed, maar na
een paar weken werd het wel wat moeilijker. De eene wilde geen aardappelen meer schillen, de ander
vertikte het om schoon te maken, de derde wijgerde groente schoon te maken
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De viucht { vervolg )

Na een paar weken moest dan ook politiehulp ingeroepen worden. Naarmate het meer naar de herfst ging,
werd de legering van veel menschen een probleem. Sedert eenige dagen is men de evacués uit andere
gemeenten weer aan het evacueren naar plaatsen over de rivier en meer verder naar het Zuiden.

Na 14 dagen in Zetten geweest te zijn, maakten de soldaten die in ons huis waren aanstaiten om
ons huis te verlaten. Ik maakte direct het plan om ons huis in te trekken. Daar kwam bij dat de granaten in
Zetten om ons heen begonnen te fiuiten; een daarvan sloeg in achter het huis bij Gerards.

De familie Gerards en Wagevoort wilden met ons mee. Plotseling kwam een ordonnans uit
Oosterhout met de boodschap, dat weer andere Engelschen in ons huis getrokken waren. Later een tweede
ordonnans met het bericht dat de nieuwe commandant, die in ons huis getrokken was ons er niet in terug
wilde hebben. Wij besloten toch te gaan, maar adviseerden de familie Gerards en Wagevoort om nog niet
mee te gaan en af te wachten tot ze nader bericht van ons kregen.

Mevrouw Gerards en de jongens gingen toch met ons mee. Bij aankomst werden wij door een
kapitein ontvangen die ons mededeelde, dat hij bericht gestuurd had dat wij niet terug konden komen. Wij
vertelden hem dat ons onderkomen in Zetten onder granaatvuur lag en wij dus wel weg moesten. Toch wilde
hij ons niet in ons huis laten. Wij gingen toen naar de pastorie waar de pastoor een kamer voor ons
beschikbaar had. Alle 10 bedjes werden op de vioer gespreid, 's morgens werden bedden opgeruimd en de
tafel gedekt. Het was wel erg behelpen, maar het ging toch behoorlijk goed.

Het samen koken in de keuken gaf enkele moeilijkheden, maar ook dat werd overwonnen. De
kapiteit die ons het eerst te woord stond, had later nog eens uitvoerig een uitzetting gegeven, waarom hij
ons niet in huis wilde.Hij vond dat de Betuwe gevaar liep en dat het niet denkbeeldig was dat de Engelschen
nog eens de Betuwe zouden ontruimen. Bovendien konden de Duitschers ons met de zware artillerie zeer
goed bestoken. Hij bood ons aan ons gezin met een legerauto weg te voeren. Hij wist een goed adres ten
Zuiden van Eindhoven, en wel in Westerhoven.

Ik maakte hem er op attent dat ik er niet toe kon besluiten, omdat wij dan de rest van de bevolking in
den steek moesten laten. Ik vroeg hem of hij het goed vond dat ik plannen maakte voor algeheele evacuatie
van ons dorp. Hij meende dat dit wel gewenscht was, maar zou dit eerst nog met zijn generaal overieggen.

Later kregen we bericht van Secret Service, dat de evacuatie van Oosterhout nog niet overwogen
werd. Ik heb meermalen aan de pessimistische uitlating van deze kapitein gedacht. Zeker hadden wij niet
kunnen denken dat de kapitein gelijk had, toen hij beweerde dat het nog wel een maand kon duren voor er
verandering zou komen in de situatie in de Betuwe. Wij dachten aan dagen en niet aan weken. Maar de
kapitein had gelijk. Het bleek dat de vooruitgeschoven positie in de Betuwe, nu Amhem niet genomen was,
gevaarlijk was en verdere krijgsverichtingen moesten wachten op de beide legers in Brabant en Zeeland
welke ver achterbleven.

Zo bleven wij nog eens 14 dagen in de pastorie. Dagelijks ging ik op en neer naar Herveld. Twee
maal verlieten de troepen onze woning, maar tweemaal waren nieuwe troepen er weer in voor wij
gelegenheid kregen tusschen beide te komen.

Ons huis had veel te lijden door de bezetting (inkwartiering ), maar wat eger was: al onze voorraden
verdwenen zienderogend. Dat de wijnkelder schoon leeg was, kond@n wij begrijpen, maar ook wat wij voor
onze kinderen bewaard hadden verdween helemaal. De laatste nacht voor het vertrek der laatste groep,
werd de kamer welke wij afgesioten gehouden hadden en waar niemand in zou komen, toch nog geopend
en verdwenen mijn schoenen, laarzen en mijn winterondergoed. Ik kon daar slecht overheen komen.

Eindelijk trokken wij dan r in ons eigen_huis. Maar ook dit ging niet zonder strubbelingen, want
terwijl wij het huis aan het schoonmaken waren, kregen we bezoek van nieuwe Engelsche troepen. Tine was
z0o blij dat we weer in ons huis konden, dat ze direct goedvond, dat de Engelschen 2 kamers in gebruik
namen. Zelf hebben wij dagen moeten poetsen voor de grootste zwijnenboel wat opgeruimd was. Helaas
waren wij ook veel matrassen kwijt, zoodat de legering voorlopig ook een raadsel was.

Toch hebben we langzamerhand ook dat probleem weer opgelost, zodat na enkele dagen ieder
weer in een eigen bed lag. Het huis zag er na de bewoning door de Engelschen ellendig uit. Sommige
dingen zijn niet meer in orde te krijgen, andere zagen na een goede beurt weer heel wat beter uit. De groep
soldaten welke het laatst bij ons kwam, was maar gering. Ongeveer 16 soldaten en 2 officieren. Veel last
hebben wij daarvan niet.

Zoodra wij ons huis gingen bewonen, ging ik naar de betreffende Engelsche instantie om gedaan te
krijgen dat ook de fabriek vrij zou komen van de soldaten. Zoolang deze er rondliepen, was het practisch
onmogelijk om te werken. Ik kreeg terstond de toezegging, daar men het van het grootste belang vond, dat
wij zo zoo spoedig mogelijk met de fabricatie van jam begonnen.

Op Maandag 23 october, werd na een onderbreking van 5 weken, voor het eerst weer met de
fabricatie begonnen. Het ging wel gebrekkig, want wij moesten alies doen zonder eleclrische stroom. De
ketels waren koud en de schoorsteen en kanalen vochtig, zodat er wel eenige tijd overheen ging voor wij
behoorlijk stoom hadden. Gedurende 2 weken hadden we met een ploeg menschen niets anders gedaan als
de rommel van de beschadigingen opgeruimd en later de rommel die de soldaten gemaakt hadden
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‘Periode tot de evacuatie op Zaterdag 18 november 1944

Daar er voorlopig geeen kans bestaat de beschadigingen te herstelien, moesten vooriopige voorzieningen
getroffen worden, zoodat wij op enkele plaatsen tenminste konden werken. De bevolking der Gemeente
Valburg was door evacuatie van de omliggende gemeenten als Elst, Heteren, met ca. 10.000 personen
aangegroeid. Enige duizenden waren in scholen en boerderijen ondergebracht. Voor dezen moest centraal
gekookt worden. Onze gemeente kan zich zelf de meeste voedingsmiddelen verschaffen, vandaar dat wij
ook gedurende de moeilijkste dagen geen gebrek aan levensmiddelen hadden. Reeds na enkele dagen
konden wij ook zorgen dat er weer jam kwam in de gemeente. i

Zoo zijn we dan op het oogenblik in de 6° week na de aanval op Nijmegen.
in de Betuwe is het geallieerd gebied begrensd door de dorpen Huissen, Gendt en Angeren in het Oosten en
Kesteren en Ochten in het Westen. Het bevrijde deel is voor de Duitsche artillerie uit Boven en Beneden
Betuwe, vanaf de Veluwe en uit het Reichswald nog bereikbaar. Het is maar te hopen dat de Duitschers de
kans niet benutten om het hier gestationeerde leger en ons zelf te bestoken. Voor vliegtuigbommen,
rakketbommen of ander oorlogstuig voor verre afstand blijven wij natuurlijk bereikbaar.

Op Zondag 22 october kreeg ik plotseling de boodschap dat % der bevolking van onze gemeente
naar het Zuiden moest evacueren. Niemand wist waarom. Wel was in de voorafgaande dagen het water in
de rivieren sterk gestegen, en het kan natuurlijk mogelijk zijn, dat men angst had voor een evt. overstroming.
Hoe het ook zij, een heele week hebben wij gewerkt aan een evacuatieplan.

Natuurlijk veel zuure gezichten en woedende menschen. Het eerste transport vertrok uit Zetten.
Zaterdagmorgen al vroeg waren de meesten weer terug in Zetten. De evacuatie was afgelast!

Zo af en toe krijg ik sterk de indruk, dat er nog als eens iets hapert aan de civiele organisatie bij de
Engelschen. Het is te hopen dat de leger-organisatie beter klopt.....

Evacuatie Oosterhout en Slijk-Ewijk nu definitief.

Op Vnjdag 17 november kwam bij het gemeentebestuur het bericht binnen dat Oosterhout en Slijk-Ewijk op
Zaterdag 18 november moest evacueren. De zeer korte termijn van voorbereiding was erg onaangenaam.
Er werd een beroep gedaan op de mannen om als het maar enigszins mogelijk was te blijven en mee te
helpen met de verzorging van het vee. Afvoer van vee en veiligstelien van oogst opslag en nog vele zaken.

Tot zover fragmenten uit het Oorlogsdagboek 1940 — 1945 zoals opgetekend door Theo C.J.J. van
Woerkom. Uitgewerkt voor de uitgaaf van de Historische Kring door zijn oudste zoon Jan geboren in
1933.

Jan wijst er op, dat zijn vader b st alleen Engelsche soldaten enz. noemt. Uiteraard waren er ook
Polen, Canadezen, Amerikanen en nog veel meer mensen betrokken bij de bevrijding van de Betuwe.

Zijn vader had de zorg voor zijn gezin, werd gevraagd om mede betrokken Zijn voor de zorg voor de
organisatie van de gemeente Valburg, moest zijn bedrijf tussendoor weer opstarten. In 1944 was ik
11 jaar - al- na lezend besef ik wat mijn vader zoal moest presteren in deze periode.

Overigens was het later mogelijk om met behulp van militair transport voertuigen veel grondstoffen
van Oosterhout naar Nijmegen te vervoeren. In de Chocolade fabriek van van den Dungen kon de
productie van van Woerkom jams hervat worden en gedistribueerd naar het zuiden van ons land.
Broodbeleg was spaarzaam verkrijgbaar en Jam was met name bijzonder welkom.

Technici onder de lezers van dit fragment zullen zich wellicht afvragen op welke wijze het mogelijk
was om zonder stroom - produktie van Jams op te starten in Oosterhout.

Dit was mogelijk omdat hout en kolen beschikbaar waren. Hiermee kon een vuur tot stand komen in
de stoomketels. Na verwarming van de schoorsteen ontstaat er een natuuriijke trek. Het water in de
stoomketel wordt verwarmd en bereikt een temperatuur boven de 100 gr. C. Er ontstaat dan een
atmosferische stoomdruk van stel 2 atm. Met deze stoomdruk kon een stoomwaterpomp
aangedreven worden om in de stoomketel water te injecteren boven de druk van 2 atm. Hierdoor was
het mogelijk om stoom van plm 2 ¥m 5 atm. te transporteren naar de toenmalige koperen
Jamkookketels. Al met al weliswaar primitief — maar de produktie van Jam werd weer mogelijk!

Het werd weer mogelijk om van een boterham — wit — van
Zweeds produkt belegd met boter en voorzien van een bescheiden laag aardbeienjam te genieten.

Jan van Woerkom



DE BLOEMENDAEL.

In Loenen ligt aan de Loenensestraat, nu ter hoogte van de familie Snijders, het perceel
Bloemendael. De naam lijkt al in 1545 te bestaan en het perceel liep in de 17° eeuw van
de Waaldijk tot aan de Noordwal. Blijkens onderstaand stuk was het perceel toen 3
morgen groot. (een ‘morgen’ is een oppervlaktemaat ter grootte van een stuk land dat in
een ochtend met 1 paard omgeploegd kon worden.) De voorlopig oudste vermelding
vinden we in de z.g. ‘akten van bezwaar scholtambt Valburg’ uit 1654-1676, protocol
201 en 202 (folio 58-58v.), overgenomen uit de Osenvorenreeks. ]

Rente. Ewick

Rutger Klijnckebiel ende Marij echte huisfrouw Rutgers voorsen, bekennen voor oir ende
oiren erven onder twee uithangende segelen anno 1545 des dinxdaegs na den sondagh
Reminiscere in den Vasten vercofft ende pro summa persoluta opgedragen te hebben aen
Willem van Gent, heer tot Loenen, ende sijnen erven een erffjaerrent van enen enckelen
hartoch Philips gulden ’s jaers, eenen Gelrijsschen rijder gulden, ende eenen Brabantsen
stuiver, off 26 Brabantsen stuiver, als binnen der stadt Nijmegen gengh ende geeff sijn
voor den Philips gulden, verschinende jaerlix op Sinte-Gertruden avont der heiliger
Jjonffrouw, uitter huis ende hoffstadt geheiten den Bloemendael, haldende drie morgen
lants ter goeder maten, gelegen in den kerspel van Ewick in desen ampte, oostwart aen
erve Gerrit Buifs, suidtwart den Bandijck, westwart Barbaren van Ruijtenberg weduwe,
ende noortwart den Noortwall. Wesende vrij, uitgenomen drie currente gulden erffpacht
aen die Carthuser tho Ruremunde, ende drie hoenre thijns des jaers. ltem aen welgemelte
heer tot Loenen drie rijder gulden ’s jaers ende noch die heer van Loenen drie rijder
gulden ’s jaers. Vort dijck ende wetering mit recht daertoe gehorende.

Rutger Klijnckebiel ende Marij, sijn echte huisvrou, bekennen onder twee uithangende
segelen anno 1545 op Sint-Galis dach abt, pro summa persoluta vercofft ende
opgedragen te hebben aen Willem van Gendt, heer tot Loenen etc., een erffiaerrent van
drie enckel golde Gelresche rijder gulden 's jaers, verschinende jaerlix op Onser Liever
Vrouwen avont te mijdt Oost uutter huis ende hoffstadt geheiten den Bloemendael,
holdende drie morgen ter goeder maten, gelegen ende bepaelt als hier boven. Wesende
vrij, uitgenomen aen die Carthuser toe Ruremundt drie gulden current s jaers tot
erffpacht. Noch drie hoenre tijnsen des jaers. Item Willem van Gendt, heer tot Loenen
voorsen drie rijder gulden ’s jaers. ltem noch drie rijder gulden 's jaers ende enen
Philips gulden, allet na inhall sijn segel ende brieven. Vort dijck ende weteringh, etc.




BOEKENNIEUWS

‘In de ban van de Betuwse dijken’. Deel 2, Oosterhout. Door J.R. Mulder, F. Spaan en
J.G.C. de Wolf, 2001.

Een bodemkundig, historisch en archeologisch onderzoek naar de opbouw en ouderdom van de Waaldijk
bij Oosterhout.

In het kader van de dijkverzwaring is in opdracht van het Polderdistrict Betuwe bij
Qosterhout de opbouw en de ouderdom van een oud dijkvak onderzocht. Op drie plaatsen
was het buitentalud van de dijk afgegraven. Het onderzochte dijkvak moet voér 1500 zijn
aangelegd. De samenstelling van het onderste pakket wijkt enigszins af van de laag
erboven. Dit zou kunnen wijzen op een noodkade (van voor 1500). Op 1 meter beneden
de kruin van de huidige dijk bevindt zich een oud wegdek, dat voor de dijkverzwaring
van 1881/1883 is aangelegd. In die periode is de helling van het buitentalud van 1:3 naar
1:4 gebracht en bekleed met een laag baksteen. Onder de buitenteen van de dijk komt een
laag kolenslib voor, die sinds circa 1870 door de Waal is afgezet. De overige
Oosterhoutse dijkvakken zijn steeds weer teruggelegd als gevolg van talloze
dijkdoorbraken. De oudst bekende is die van 1564, de jongste van 1820. De doorbraken
vonden voornamelijk plaats, daar waar de stroomrug van het Rietgraaf systeem de
bandijk kruist. In het midden van de 16° eeuw lag Oosterhout als een gestrekt dijkdorp
aan een schaardijk. Het voorland was door de aanleg van kribben aan de overzijde van de
Waal aan erosie onderhevig. De schaardijk is in de 17° eeuw herhaaldelijk doorgebroken.
In de 18° eeuw is door kribbenaanleg veel land aangewonnen. Na de doorbraak van 1820
werd de bandijk sterk naar binnen gelegd. Het nieuwe dorp Oosterhout ontwikkelde zich
loodrecht op de dijk.

Dit rapport kunt u bestellen door €23- over te maken op banknummer 36 70 54 612 t.n.v.
Alterra, Wageningen, onder vermelding van ‘Alterra-Rapport 311°. Dit bedrag is
inclusief BTW en verzendkosten.
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